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Aan mijn dochtertje, mijn
zoontjes, en neefjes. Ik draag
dit boek aan jullie op.



Vandaag is het zondag. Samora en zijn ouders
staan vroeg op.
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Na het douchen is het tijd voor het ontbijt.

Samora eet havermoutpap en drinkt
sinaasappelsap.

Dat vindt hij erg lekker!

Papa en mama drinken koffie met een lekker
croissantje erbij.







Dan ruimt papa de tafel af en vraagt Samora
zich aan te kleden.

Ze gaan namelijk vandaag naar een boerderij.
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Ze gaan met de auto. Samora kijkt aandachtig
naar buiten.

Hij zit achterin.

Hij ziet veel groen. “Wat is dit mooi!”,
roept hij uit.







Aangekomen op de boerderij worden ze begroet
door Axel, de boer.

Samora en zijn ouders lopen rond en ze zien
verschillende dieren binnen een omheining
staan: koeien, varkens, schapen, paarden, geiten,
hanen en hun jongen.

De eendjes zwemmen in een vijver. Samora vindt
ze erg schattig!
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